Werkblad
Geschiedenis van de laatste eer

Indeling tijdsperioden

1 VA6ér 3000 v. chr. Hunebedden

2 3000 v. Christus - 500 n. Christus Grafheuvels en urnenvelden
3 500 - 1600 Kerken en kerkhoven

4 1600 - 1700 De Gouden Eeuw

5 1700 - 1800 Begraafplaatsen buiten de stad
6 1800 - 1875 Zondagse wandeling

7 1875 - 1945 Crematie en moderniteit

8 1945 - 1985 Na de tweede wereldoorlog
9 1985 - 2000 Nieuwe gebruiken

10 2000 - nu Persoonlijke uitvaart
Uitspraken

Ik wil zonder kist begraven worden. Dat is belangrijk vanwege mijn geloof. Gelukkig is de
wet aangepast en mag dit nu ook in Nederland.

Wij wandelen vaak op zondag over de begraafplaats. We rijden er heen per koets. Ik vind
het daar erg mooi met al die bomen en de vijver.

Ik wil een digitaal fotolijstje op mijn graf.

Ik word op een joodse begraafplaats buiten de stad begraven.
Mijn opa ligt in een ruimte onder een stapel enorm grote keien.

Ik vind het niet nodig dat mijn lichaam nog langer bewaard blijft. Ik wil daarom gecremeerd
worden. Fijn dat dit na lange tijd weer in Nederland kan.

Ik ben belangrijk. Daarom wordt mijn graf in het landschap gemarkeerd met een hoge berg
aarde. Zo weet iedereen waar ik lig.

Mijn oom was priester. Hij ligt in de kerk in een speciale crypte begraven.

Boven de kerkbank hangt een rouwbord. Het bord is een herinnering aan mijn
deftige oma, die is overleden.

Dankzij de nieuwe medicijnen ben ik niet doodgegaan toen ik als meisje

dysenterie had.
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